
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ga iets doen wat dicht bij de je hart ligt, want geld alleen maakt je 
niet rijk.” 
 

Interview met: 

 

Jeffrey Pentury, 60 jaar 

40 jaar dienstverband bij Stora Enso 

Gestart met de opleiding Social Work en nu werkzaam als 

stagiair bij Thomashuis in Apeldoorn. Thomashuis is een 

kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

Jij bent naar aanleiding van de sluiting van Stora Enso in 

Eerbeek in contact gekomen met Passus. Je koos voor een 

outplacementtraject en werd begeleid door één van onze 

adviseurs. Inmiddels ben je een mooie nieuwe uitdagingen 

aangegaan. Wat maakt dat je na zoveel jaren binnen een 

technische functie voor een andere richting hebt gekozen?  

 

Vroeger wilde ik muzikant worden en naar de kunstacademie. Dat werd mij destijds door 

mijn ouders afgeraden. De keuze voor zekerheid nam ik van hen over. Baanzekerheid en 

financiële zekerheid stonden centraal in mijn werkzame leven, hierdoor heb ik jarenlang bij 

de zelfde werkgever gewerkt. Begrijp me niet verkeerd, dit deed ik met veel plezier. Ik heb 

ontzettend veel vrijheid gevoeld om te doen waar ik plezier uit haalde, toch bleef ik het 

gevoel houden dat ik echt eens voor mezelf moest kiezen. Toen de reorganisatie werd 

aangekondigd besloot ik dat geld niet langer mijn drijfveer was en koos voor mezelf. “Als 

iemand anders van minder kan leven dat kan ik dat ook”. Niks of niemand hield mij nog 

tegen om mijn dromen na te streven. Ik ben dan ook met veel enthousiasme gestart met de 

opleiding Social Work en loop ik nu stage bij het Thomashuis in Apeldoorn. 

 

‘‘Weten wat ik wil heeft mij geholpen om los te laten.’’ 
Hoe ben omgegaan je met het feit dat jij jouw baan zou verliezen?  

 

Dat ik mijn baan heb verloren maakte dat ik de kans heb gepakt om écht voor mijzelf te 

kiezen. Ik ben altijd al een mensenmens geweest. Van voetbalcoach tot 

vertrouwenspersoon voor familie en vrienden. Ook binnen Stora Enso vond ik het fijn om 

mensen te verbinden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk fijn konden doen. Ik heb 

mij ook heel betrokken gevoeld bij de reorganisatie en wat dit met mijn collega’s deed. De 

keuze voor de opleiding Sociaal Werk sluit hier bij aan.  
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De belangrijkste reden om direct aan de slag te gaan met een nieuw plan was dat ik mijn 

ritme wilde behouden. Ik had een duidelijk plan en een doel. Weten wat ik wil heeft mij 

geholpen om los te laten. Soms komen situaties precies op het moment dat ze moeten 

komen. Hoe vervelend het ook is dat Stora Enso haar deuren heeft gesloten, ik ben 

dankbaar dat het mij heeft aangezet tot nieuwe kansen.  

 

“Jullie hebben de primeur! Mijn allereerste sollicitatiegesprek ooit!”  
Hoe heeft Passus jou geholpen?  

 

Ik heb een outplacementtraject doorlopen bij Passus. Wat 

wil ik echt? Kies ik nu echt voor een hele nieuwe uitdaging? 

Hoe kan ik UWV benaderen t.a.v. een opleiding volgen 

tijdens de WW fase? Welke doelgroep ga ik kiezen? Welke 

opleiding sluit het beste aan bij mijn wensen? Etc.  

 

Ik ben gevoelig voor sfeer en de manier van 

kennisoverdracht. Om deze reden heb ik een aantal 

informatiebijeenkomsten bijgewoond en op basis daarvan 

samen met mijn adviseur van Passus een keuze gemaakt 

voor de juiste opleider. De gesprekken met de adviseur 

hielpen mij om mijn keuze te verfijnen. Passus heeft de 

expertise. Ik ben echt blij dat ik heb doorgezet en mijn 

eigen lijn heb gevolgd. Ook het oefenen van sollicitatie-

gesprekken was onderdeel van mijn proces en heeft er aan 

bijgedragen dat ik vertrouwen kreeg in mijn kansen op de arbeidsmarkt. Na het eerste 

sollicitatiegesprek zei ik tegen mijn gesprekspartner van de organisatie waar ik aan tafel zat 

“Jullie hebben de primeur! Mijn allereerste sollicitatiegesprek ooit!”  

 

De adviseur van Passus was een goede sparringpartner voor mij en hielp mij de voortgang 

er in te houden. Ze heeft mij geholpen om kritisch na te denken over de stappen die ik 

moest zetten om mijn doel te behalen. Daarnaast het vasthouden aan mijn doel ondanks 

dat er mensen zijn die op voorhand negatief zijn over mijn keuzes. Uiteindelijk ben je zelf 

verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.  

 

“Ze noemen me allemaal U… geweldig toch”. 
Als we elkaar over een jaar weer spreken hoe zit je er dan bij?  

 

Mijn eerste doel is mijn diploma Sociaal Werk halen. Ik ben een verkorte opleiding gestart 

en vind het helemaal geweldig. Eindelijk kan ik informatie opdoen die ik ontzettend 

interessant vind. Ik ben de oudste in de klas. “Ze noemen me allemaal U… geweldig toch”. 

Ik kan heel veel van de jongelui in de klas leren omdat zij al werkzaam zijn in het werkveld 

en op andere manier naar situaties kijken.  

Ik loop stage in de zorg voor menen met een beperking. Het is fantastisch. Ik voel me als 

een vis in het water en kijk er elke keer weer naar uit om naar mijn stageadres te gaan. 

Heel cliché maar ik had dit veel eerder moeten doen… 



 

Maar de tijd en de situatie moet zich dan ook voordoen. 

Waar ik over een jaar precies sta weet ik niet. Ik ben nu vooral blij dat ik een nieuwe 

uitdaging heb gevonden waar ik erg blij van wordt en veel energie van krijg. 

 

Wat wil je andere mensen meegeven die in een soort gelijke situatie terecht komen?  

 

De eerste stap is bepalen wat je echt wilt. Volg je hart. “Werken is niet alleen geld 

verdienen”. Ga iets doen wat dicht bij je hart ligt, want geld alleen maakt je niet rijk. Alles 

is betrekkelijk in het leven. Het is maar net hoe je er mee omgaat.  

 

 

 


